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Ootmoed 

Leven en werk van Hildegard van Bingen 
Auteur: Hans Wilbrink 

 
In onze geseculariseerde wereld is de zoekende en verlangende lezer op zoek naar antwoorden, of op zijn minst 

handvatten voor de uitdagingen die de moderne tijd ons stelt. 

Het boek ‘Ootmoed’ biedt in dat opzicht een frisse, nieuwe kijk op de tijdloze boodschap van de twaalfde-eeuwse 

mystica Hildegard van Bingen. Daardoor is het een indringende en veelzeggende uitgave geworden. 

 

Een aantal representatieve fragmenten uit alle grote werken van Hildegard is door auteur Hans Wilbrink vertaald 

en toegelicht. In het bijzonder besteedt hij aandacht aan de neoplatoonse inslag van haar werk en aan de 

bijzondere positie van de engelen in haar zielsdefinitie.  

 

Hildegard van Bingen (1098-1179) mag ook heden, meer dan achthonderd 
jaar na haar dood, rekenen op een grote belangstelling voor haar persoon en 
haar werk. Omdat zij zo veelzijdig was, komt die aandacht van verschillende 
kanten: van de paus in Rome, kerk-historici, mediëvisten, herbaristen en, 
zeker ook, van hen die belangstelling hebben voor zingeving en spiritualiteit. 
Hildegard van Bingen legt getuigenis af van haar relatie met God, van haar 
contact met het Levende Licht, zoals zij dat noemt.  
Hildegard getuigt in alle nederigheid, in alle ootmoed. Ze adviseert aan elke 
verlangende mens klein te worden, het hart leeg te maken, het hart te 
geven. In het Latijn is dat cor dare of, kortweg, credere en dat is: geloven.  
 

Hans Wilbrink (1949) is neerlandicus en sociaal wetenschapper met een 
bijzondere belangstelling voor theologie. In 2006 promoveerde hij op 
onderzoek naar de mysticae Hildegard van Bingen en Hadewijch van 
Brabant. Hij is oprichter van de Nederlandse Hildegard van Bingen website 
(www.hildegardvanbingen.nl).  
 
Minisymposium 
Op 12 oktober 2013 organiseert uitgeverij Abdij van Berne in Heeswijk- 
Dinther een minisymposium over Hildegard van Bingen waarbij Hans 
Wilbrink een van de sprekers is. Meer informatie hierover op wlh.nl 
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NB 

Hans Wilbrink is beschikbaar voor lezingen. U kunt hiervoor contact opnemen met uitgeverij Abdij van Berne, 

Conny Smulders 0143 293480, c.smulders@bernemedia.com 

 

Bestellen/meer informatie: 

I: www.wlh.nl 

E: liturgie@bernemedia.nl 

T: 0413-293480 

 


