
19 februari 2016 in het dossier EO VISIE

"Christenen te bescheiden in 
euthanasiedebat"
Ethicus: herbeoordeling 'Huppakee'-euthanasie door OM

Ethicus Theo Boer vindt het jammer dat christenen zich zo weinig roeren 

in het recente euthanasie-debat. “Als het gaat over euthanasie, zeggen 

velen inmiddels: ‘Wie ben ik dat ik mijn visie aan anderen zou opleggen?’ 

Die bescheidenheid neemt inmiddels epidemische vormen aan en dat 

vind ik een gemiste kans.

"Christenen moeten zich realiseren dat wat er op het terrein van euthanasie 

gebeurt, hen wel degelijk aangaat. Bovendien hebben zij waardevolle 

inzichten in te brengen.” 

Documentaire

Het euthanasie-debat laaide de afgelopen week flink op naar aanleiding van 

de NTR-documentaire Levenseindekliniek die maandag op NPO2 werd 

uitgezonden. Theo Boer vindt dat in de documentaire een juridische grens 

geloven geloven 
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geloven midden in  het  leven 
EO geloven brengt je christelijk nieuws, deelt ervaringen van andere 

gelovigen, gidst en biedt verdieping voor de spaarzame rustmomenten. 

Want geloven doe je midden in het leven! 
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