Op het gewelf van de protestantse
Ludgeruskerk in het Gelderse dorpje Hall zijn
prachtige schilderingen te zien. De vier evangeliste
tekenen de woorden op die hun worden ingefluisterd door
hun eigen engelachtige ‘symboolwezens’. Zij worden
genoemd in Openbaring 4:7 en zijn ontleend aan de vier
wezens uit Ezechiél 1, die door de Geest van God worden
geleid. Volgens Openbaring 5:8-10 bezingen zij het Lam va
God met een nieuw lied dat de boodschap van het gehele
Nieuwe Testament samenvat. Het ontroert als je ziet hoe
de middeleeuwse schilder het mysterie van de
openbaring aan de evangelisten in  zijn
schilderingen heeft willen uitdrukken.
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