
COLLECTIE DS. Js. VAN DER LINDEN  
 
Ds. Js. (Jacobus) van der Linden (1852-1926) studeerde aan de Theologische School te Kampen 1869-
1874, was predikant te Westmaas 1874, Bolsward 1877, Leiden 1878, Heusden 1880, ’s-Hertogenbosch 
1882, ’s-Gravenhage 1893, em. 1920. Van der Linden was curator van de Theologische School 1882-
1893.  
NB. Oud-oom van ds. Js. van der Linden (1911-1973). 
 
Lit.: JGKN 1927, 335-338; De Haas II, 221-223.  
 
Ds. Js (Jacobus) van der Linden (1911-1973) studeerde aan de Theologische School te Kampen van 1929-
1936, was predikant te Ten Post 1937, Haarlem 1941, Rotterdam-Delfshaven 1946, Huizen 1965. Van der 
Linden was curator van de Theologische School 1970-1972. Hij huwde 15 sept. 1937 met W.F.M. 
Lindeboom, dochter van ds. C. Lindeboom (1872-1938). 
  
Lit.: JGKN 1974, 517-519. De Haas V, 26-27. 
 
Ontvangen op 23 november 2004 van ds. J. van der Linden (1940) te Driebergen, zoon van Js. van der 
Linden (1911-1973).  
 
Omvang: 4 omslagen. In 1 doos met collecties J. op ’t Holt, F.M. ten Hoor en H.A.L van der Linden. 
 
Js. (Jacobus) van der Linden (1852-1926) 
 
1. Js. van der Linden, Dood van Prins Willem den Eersten. 22 okt. 1869. 
 Handgeschreven opstel Theologische School Kampen. 
 1 deel 
 
2. Js. van der Linden, De gekruisigde Christus, de hoofdinhoud der prediking. Tekst 1 Corinthe 

1:23a. Preek 19 maal gehouden in de periode 1872-1874. Handschrift. 
 1 deel 
 
3. Intreepreek 2 Corinthe 4:5, uitgesproken 1 November 1874 te Westmaas. Handschrift. 
 1 deel 
 
4. Js. van der Linden, Biduur voor den oogst. Tekst Jeremia 14:22. Preek gehouden te Heusden, 2 

maart 1882. Handschrift. 
 1 deel 
 
5. Js. van der Linden, Bevestingswoord voor Ds. P.M. Ochtman te Heusden op 29 okt. 1882. Tekst: 

Jesaja 8:20. Handschrift.  
 1 deel 
 
6. Tekst: Haggaï 2:2-10. Bij gelegenheid van het 50 jarig jubile onzer kerk. ’s-Hertogenbosch 19 

okt. 1884. Handschrift. 
 1 deel 
 
7. Paulus in Athene. Redevoering 16 maal gehouden in de periode 1896-1916. Handschrift. 
 1 deel 
 



8. De slag naar Waterloo. Redevoering voor “Bijbel en Oranje” uitgesproken 17 juni 1908. 
Handschrift. 

 1 deel 
 
9. Stuk betreffende Jakobus van der Linden bevattende ambtelijke aantekeningen over zijn 

loopbaan, ’s-Gravenhage, [ca. 1893]. Gekalligrafeerd. 
 1 deel 
 
10. Kerkblad van de Gereformeerde Kerken van ’s Gravenhage. Tweede blad. 28 febr. 1926. 

Gedrukt. 
 1 stuk 

NB. Verschenen n.a.v. het overlijden van Js. van der Linden op 20 febr. 1926. 
 
Js. (Jacobus) van der Linden (1911-1973) 
 
11. Calvinistische Studenten Beweging. Een oproep tot bestrijding van het saecularisme. 

Krantenknipsel uit De Standaard, 5 sept. 1933. 
 1 stuk 
   NB. Js. van der Linden was congres-voorzitter. 
 
12. Gegevens grotendeels betreffende predikanten van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-

Delfshaven, afkomstig uit Jaarboekje van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven, 
1947-1965. 

 1 deel   
NB. Betreft J.G. Adema, Js. van der Linden, J.A.C. van Loon, K.J. Schaafsma, J. 
Vrolijk, M. van Wijk en M. de Wit. 

 
13. Js. van der Linden, Mevrouw S. Smilde-Andree. Knipsel uit Delfshavensche Kerkbode, z.j. 

Gedrukt. 
 1 stuk 

NB. In memoriam van de echtgenote van ds. S.R. Smilde (1906-1995), predikant 
te Rotterdam-Delfshaven van 1942-1950. 

 
14. Js. van der Linden, Onze jubilaris, ds. J.G. Adema. In: Delfshavensche Kerkbode, [1957]. 
 1 stuk  

NB. J.G. Adema (1904-2001) was predikant sinds 3 jan. 1932; te  Rotterdam-
Delfshaven 1941-1959. 

 
15. Delfshavensche Kerkbode, jrg 40, no. 32, 22 sept. 1962. Gedrukt. 
 1 stuk 

NB. Bevat artikel (met portret) over Js. van der Linden betreffende diens 25-jarig 
predikantsjubileum. 

 
16. Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven. 22 december 1887 – 22 december 1962. In: 

Jaarboekje van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven 1963, p. 77-98. 
 1 deel 
 
C. Lindeboom (1872-1938) 
 
17. C. Lindeboom, Schetsen van het Improvisatie-college 1893/94, 1894/95 en preekschetsen van 

huwelijksinzegeningen, 1898-1911. Handschrift. 



1 deel 
 
L. Lindeboom (1845-1933) 
 
18. Felicitatiekaart met handtekeningen aangeboden aan prof. L. Lindeboom door de leraren van het 

Gereformeerd Gymnasium te Kampen, 17 januari 1925. 
1 stuk 

   N.B. Lindeboom was president-curator van het Gereformeerd Gymnasium.  
 

Zie ook: J.W. Puttenstein, Inventaris van de archiefverzameling Van Halsema,Gunnink, 
Lindeboom en aanverwante families, Kampen 2008. 

 
 


